
Betere natuurbescherming!
Inheemse en tribale volken weten als geen ander 
hoe je met respect en op een duurzame manier met 
de natuur moet omgaan.  Dat Suriname nog zoveel 
bos heeft met zo’n geweldige biodiversiteit, is voor 
een groot deel te danken aan de Inheemse volken 
die sinds mensenheugenis hebben gewoond in die 
bossen, de bossen duurzaam hebben gebruikt en 
beschermd, en ze zelfs hebben verrijkt met boom-, 
planten- en diersoorten die ze ernaartoe brachten of 
die aangetrokken werden door de aanwezigheid van 
mensen (bijv. de vruchtbomen trekken allerlei dieren 
aan, nuttige plant- en boomsoorten worden vanuit 
andere gebieden meegenomen en geplant).  De wijze 
van landbouw is duurzaam.  Er is respect voor de natuur: 
je mag niet vernietigen en alleen gebruiken wat je nodig 
hebt.  En de tribale volken, de Marrons, hebben dezelfde 
levenswijze.  En gezamenlijk hebben de Inheemse en 
tribale volken het binnenland beschermd tegen illegale 
houtkap, goudwinning en andere negatieve invloeden.  
Maar het ontbreken van wetgeving maakt het hen 
steeds moeilijker om hun gebieden te beschermen.  Zelfs 
in natuurreservaten worden er concessies uitgegeven.  
De natuur wordt steeds sneller vernietigd, en de dorpen 
worden de dupe.

Met de erkenning van de rechten van Inheemse en 
tribale volken wordt ook hun beschermende rol wettelijk 
erkend en kunnen ze hun eigen traditionele beheer van 
hun gebieden verder uitbouwen en professionaliseren 
met de nodige ondersteuning, en daarmee de hele natie 
helpen in het verwezenlijken van de visie van een groen 
en duurzaam Suriname!


