
Bescherming tegen grondspeculatie!
“Grondenrechten” zijn conform het internationaal recht 
en de vonnissen tegen Suriname collectieve rechten 
en komen dus niet op naam van een persoon, kapitein 
of stichting of andere individuele persoon, maar op 
naam van het volk als geheel.  Andere kenmerken van 
dit recht zijn dat ze ondeelbaar, onvervreemdbaar 
en onbelastbaar zijn; de grond kan dus niet in stukjes 
opgedeeld en verkocht worden en er kan geen hypotheek 
op genomen worden met het gevaar dat het daarna op 
de veiling belandt als die hypotheek niet wordt betaald.  
Het blijft gewoon eeuwig het collectief eigendom van 
het volk/de stam.

Het grote voordeel hiervan is dat deze collectieve 
grond nooit meer kan dienen voor grondspeculatie 
zoals nu wel gebeurt!  Individuele mensen krijgen 
tienduizenden hectare grond zonder dat anderen 
dat zelfs weten, verkopen en handelen met grond, en 
individuen, stichtingen en buitenlanders worden op die 
manier (groot)grondbezitters van Suriname…  Met de 
collectieve rechten van de Inheemse en tribale volken 
zijn die gebieden veiliggesteld, niet alleen voor hen zelf 
maar voor geheel Suriname en ons nageslacht.  En het 
betekent niet dat “er daar niets meer mag gebeuren”.  
Net zoals de overheid netjes met een individuele 
grondeigenaar gaat praten als er bijv. olie op zijn/haar 
perceel wordt gevonden, net zo zal de overheid netjes 
met de Inheemsen en Marrons moeten gaan praten 
over de benutting van natuurlijke hulpbronnen in hun 
gebieden.


