
Rechtszekerheid voor ons allen!
De collectieve rechten van Inheemse en tribale volken 
zijn internationaal allang erkend.  Ondanks dat 
Suriname de VN Verklaring inzake de Rechten van 
Inheemse Volken mede heeft ondertekend, en ook al tot 
driemaal toe is veroordeeld door het Inter-Amerikaans 
Mensenrechtenhof voor schending van de rechten van 
deze volken, zijn hun rechten nog steeds niet wettelijk 
erkend!  Hun individuele mensenrechten zijn wel in de 
Grondwet vastgelegd, maar hun collectieve rechten 
als volken en gemeenschappen niet!  Als volken/
stammen en gemeenschappen “bestaan ze niet” in de 
Surinaamse wetgeving, hun rechten “bestaan niet”, 
hun dorpen en leefgebieden “bestaan niet” in de wet, 
hun gezagsdragers worden niet wettelijk erkend als 
hun vertegenwoordigers.  Hierdoor kunnen ze dus ook 
niet naar de rechter stappen als hun rechten aangetast 
worden.  Kortom, ze zijn totaal onbeschermd als volken 
en gemeenschappen.   Suriname loopt vreselijk achter 
op dit gebied en doet alsof deze rechten niet bestaan 
terwijl ze al zo lang erkend zijn en er veroordelingen 
tegen Suriname lopen.

En hun rechten worden wel degelijk geschonden, met alle 
gevolgen van dien voor de dorpen en binnenlandbewoners, 
variërend van uitgifte van hun voorouderlijke 
grondgebieden tot en met kwikvergiftiging, mijnbouw 
en verkavelingsprojecten in hun jachtgebieden en 
enorme achterstanden wat betreft basisvoorzieningen 
zoals gezondheidszorg, onderwijs, drinkwater, 
energievoorziening en transportmogelijkheden.  Met 
de wettelijke erkenning van de collectieve rechten van 
Inheemse en tribale volken zal Suriname een enorme 
stap zetten om te kunnen spreken over werkelijke 
gelijkheid en rechtsbescherming voor ons allemaal, 
waarbij alle mensen en alle bevolkingsgroepen zich 
even gerespecteerd en beschermd voelen, ongeacht hun 
cultuur, afkomst, levenswijze.


